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25 JUNI – 2 JULI 2021 

Deelnemers:  Nina, Jeroen, Judith, Geertje, Jannes en 

Feddy     Begeleiding: Trijnie en Harry  
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Vrijdag 25 juni ………………………………….blz  3 

Zaterdag     26 juni ………………………………….blz  5 

Zondag       27 juni…………………………………..blz  8 

Maandag     28 juni…………………………………..blz 11 

Dinsdag        29 juni…………………………………..blz 14 

Woensdag   30 juni…………………………………..blz 18 

Donderdag     1 juli……………………………………blz 20 

Vrijdag    2 juli……………………………………blz 23 
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Eindelijk, het mocht weer.  

En dus vertrokken Feddy en Harry rond half elf vanuit Arnhem, waar ze werden 

uitgezwaaid door Miranda en Joost en de begeleidster van Feddy. Met een 

bijna lege bus werd koers gezet naar Zwolle.  

Helaas had onderweg bij Apeldoorn een vliegtuig een noodlanding gemaakt  

langs de snelweg, waardoor de snelweg naar Zwolle afgesloten was. 

Hierdoor moest een flinke omweg 

worden gemaakt, maar gelukkig 

waren we nog net op de 

afgesproken tijd in Zwolle, waar 

Nina bij het van der Valk hotel  

stond te wachten. Na afscheid te 

hebben genomen van haar 

moeder, stapte Nina in de bus en 

werd de reis vervolgd naar 

Harlingen.  

Nina 

bewees al 

direct haar waarde door als Nina-Nina (vrouwelijke Tom-

Tom) te zorgen dat Harry niet de afsluitdijk opreed, maar 

afsloeg naar Harlingen. Dank je wel, Nina.  

In de haven van Harlingen stond Trijnie te wachten met 

Geertje en Jannes en met  Judith en Jeroen. Hiermee was 

de groep compleet en kon worden ingescheept voor een 

vakantie naar        

Na een overtocht van bijna 2 uur werd   

onze vakantiebestemming  

Landal West-Terschelling rond kwart over 5 bereikt. 
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Onderweg werd al vast verslag gedaan 

van de reis aan het thuisfront.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel alle bagage uit de bus gehaald en de 

sleutels opgehaald van onze 

appartementen, waarna alles werd uitgepakt. 

Ondertussen was Harry begonnen met koken, zodat het niet al te laat werd 

voor we konden eten. De macaroni  en als toetje vla en yoghurt, gingen er grif 

in en nadat alles was opgeruimd was het 

alweer tijd voor koffie of thee. 

 

 

 

Na een drankje en een hapje zochten gasten 

en begeleiding op tijd het bed op, want het 

was een vermoeiende dag geweest. 
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                                     Verslag geschreven door Judith 

 

 

                                                                                      Even op verkenningstocht naar         

                                                                                                                zee. 
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 Natuurlijk ook een terrasje onderweg! 
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         Wat eten we vandaag ?????  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

STAMPPOT…..  

                           Andijvie !!! 

 

 

 

 

       Vele handen maken licht werk!                  
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Verslag van Judith en Jeroen 

 
 
                                                                        Heerlijk  

                                                                     genieten van de  
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HUP ORANJE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Zelfs de vlag zag het niet 

meer                                                                                                                   zitten 

                                                                                       

             

                                                           Snik !!                     

                                                                                                     Verloren 0-2  

                                                         



11 
 

                             

 

Vanmorgen werd er weer flink uitgeslapen, zodat het niet erg vroeg was voor 

we gingen ontbijten. Het smaakte ons er niet minder om. En het bespaarde ons 

een lunch.  

          Jannes ging aan de schoonmaak.   

                        

                         Goed bezig !! 

Geertje en Nina gingen met Harry 

boodschappen doen bij de Jumbo in 

Formerum .  

 

 

 

Nadat de boodschappen waren gehaald en 

opgeborgen, werd de middag gevuld met 

tekenen/kleuren en spelletjes.  
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Eind van de middag zijn we naar West-Terschelling gegaan voor wat kaartjes en 

souvenirs. 

Nadat iedereen voorzien was van hetgeen ze wilden kopen, was het tijd om te 

eten.  

Dat gebeurde bij pannenkoekenrestaurant “Het Sprookjesbos”. 

Hier kon gekozen worden  uit verschillende lekkere pannenkoeken, waarvan 

even later heerlijk werd gesmuld, waarna nog een lekker toetje volgde. 
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Eenmaal thuis was er koffie en thee en werd de avond verder gevuld met 

spelletjes, kleuren en, niet onbelangrijk, voetbal kijken. 
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Ook vandaag vond bijna iedereen dat ze vakantie hadden, want de meeste  

gasten kwamen na negenen uit bed. 

Nadat iedereen uit bed en gedoucht was, werd er weer gezamenlijk ontbeten, 

waarna Judith, Jeroen en Harry op pad gingen voor de dagelijkse 

boodschappen. 

Bij thuiskomst wachtte er koffie (of thee), maar werd de lunch overgeslagen 

vanwege het late ontbijt.  

Tegen 10 voor twee gingen we naar 

buiten, want daar stonden de paarden 

Idske en Nynke te wachten voor de 

huifkar met koetsier Wiemet, om met 

ons een rondrit door het bos, duinen en 

over het strand te maken. 

Gelukkig was de huifkar dicht, want we 

zaten nog maar net of het begon te 

regenen. Dat had geen invloed op ons 

humeur, want de grappen en grollen 

vlogen door de lucht. Op de vraag van 

Wiemet  wat de meeuwen op het strand aan het eten waren,  zei Jannes:  

“Zeemeerminnen”.  

We bleven in de huifkar tijdens de rustpauze van Idske en Nynke, want het 

regende nog steeds pijpenstelen.  Wiemet had voor ons koffie, thee en lekkere 

Terschellinger pondkoek bij zich, die we ons lekker lieten smaken 

Na afloop van de rit moesten we bijna springen over de plassen op straat. We 

waren heel blij dat we weer voor de deur van ons appartement werden afgezet 

zodat we niet zo nat werden. Geertje liet heel duidelijk merken wat ze van het 

weer vond.  

 

“Wat een kloteweer”.  
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Terug in het appartement begon Trijnie met hulp van Nina al snel te 

kokkerellen. Er was van alles over: andijvie, soepgroenten en aardappelen, en 

dat was aangevuld met rolletjes witlof met ham en kaas en een 

boomstammetje, waarvan Trijnie ons al wokkend, bradend en bakkend een 

heerlijke maaltijd wist voor te schotelen. 

 

                            
 

                            

Ook nu werd de avond besteed aan koffie/thee met koek, voetbal kijken  en 

spelletjes of hobbyen. En de inwendige mens werd weer versterkt met een 

hapje en een drankje. De eerste gasten  gingen al op tijd naar bed, terwijl de 

laatste gasten het volhielden tot de late uurtjes. 
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Ook vandaag bleven alle gasten min  één lekker uitslapen, waardoor het ontbijt 

en de lunch dus weer een brunch werd. 

De boodschappen  werden gedaan door Geertje, Jannes en Harry. En omdat 

het weer wat regenachtig was, werd het uitgaan even uitgesteld tot na de 

middag. 

En hoewel het ’s-middags niet droog bleef, werd er besloten om toch naar 

Midsland te gaan voor souvenirs. Daar werd niet door iedereen iets van zijn of 

haar gading gevonden en werd besloten naar West-Terschelling te gaan voor 

de rest van de souvenirs en een lekker drankje. 

Voor het avondeten stond er nasi met omelet, satésaus en kroepoek op het 

menu met als dessert diverse smaakjes yoghurt en vla. Alle toetjes moesten op, 

want er werd voor de laatste keer thuis gegeten.  

 

 

 

 

 

     

 

 

                    

                                                                              

 

                                                   En lekker was het zeker !! 
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Na de koffie/thee met koek werd de avond weer doorgebracht voor de 

televisie door diegene die dat wilde. Feddy was bezig met één van haar 

kunstwerkjes en Judith en Jeroen waren druk aan het mens erger je nieten. 

Dit alles onder het genot van chips en een drankje. 

 

 

 
                      

 

 

 

Kunstwerken van 

      Feddy, 

wat zijn ze mooi   

                                                                    

                                                          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

        En zo was er alweer  een dag voorbij !! 
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De laatste mogelijkheid deze vakantie om lekker uit te slapen en wordt door de 

meeste gasten dan ook benut. 

Ook vandaag wordt het weer een brunch,  waarna Harry nog snel de laatste 

boodschappen voor deze week gaat doen. Bij terugkomst  van Harry zit 

iedereen al met smart en de jas aan te wachten, want we gaan vandaag  een 

boottocht maken om naar zeehonden te kijken. Dus snel de boodschappen 

opgeborgen en de bus in naar de haven. 

            

Daar lag de “Talisman” al te wachten en we konden gelijk een mooi plaatsje 

uitzoeken. Na een klein half uurtje varen, waarin de kapitein van alles vertelde 

over zeehonden, kwamen we aan bij de zandbanken waar de zeehonden lagen 

te rusten. Het was een prachtig gezicht, want we kwamen erg dichtbij de 

zeehonden en konden heel mooie foto’s maken. In het kwartiertje dat we bij de 

zandbank lagen, keek de bemanning ook of er zieke dieren bij waren, of 

zeehonden die verstrikt waren geraakt in een net. En er lag inderdaad een 

zeehond met een stuk net om de nek.  Daarom werd de KNRM gewaarschuwd 

en op de terugreis kwamen we deze boot al tegen. Al met al was het een 

prachtige trip 
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Terug op de wal gingen 

we nog even West-

Terschelling in  om een 

lekker drankje te 

drinken met wat lekkers 

erbij, waarna we weer 

naar ons appartement 

togen. Daar werden 

alvast de koffers 

ingepakt, want de 

volgende dag moesten 

we op tijd bij de boot 

zijn. 

Rond half zes weer in de bus gestapt om naar Midsland te rijden waar we 

gingen eten bij het Oud Hollands Restaurant. Hier kon iedereen uitzoeken wat 

ze lekker vonden, en werd even later heerlijk gesmuld van gamba’s, schnitzels, 

spareribs of varkenshaas.  

 

Na een heerlijk ijsje  gingen we terug 

naar  huis om  daar nog  te genieten 

van koffie en thee met een lekker 

stuk gebak. 

 

 

Hierna werd bij een lekker hapje en 

drankje de dag  besproken, waarna op 

tijd het bed werd opgezocht, want 

het was een drukke dag geweest. 

 

En wat erger was, we moesten er de 

volgende dag vroeg uit.  
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Aan alles komt een eind, dus ook aan deze 

vakantie. We zijn allemaal op tijd opgestaan, zodat  

we tijd hebben om de laatste spulletjes in te 

pakken en te eten voordat we  vertrekken naar de 

boot. We zijn ruim op tijd in de haven en moesten 

dus even wachten, voordat we de boot op konden 

rijden. 

Nadat we waren uitgestapt hebben we in de boot een plaatsje gezocht. Hier 

werd tijdens de overtocht van bijna 2 uur de tijd gedood met telefoon of ipad 

en een drankje of hapje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankomst in Harlingen stond  de familie van Judith en Jeroen en de familie 

van Geertje en Jannes ons al op te wachten. Na het afscheid nemen werd koers 

gezet naar Sneek, waar Trijnie uitstapte. 

Hierna ging de tocht verder naar het van der Valk hotel in Zwolle, waar de 

moeder van Nina haar dochter op kwam halen, zodat het laatste deel van de 

reis naar Arnhem alleen door Feddy en Harry werd afgelegd.  Feddy werd daar 

afgehaald door haar broer en daarmee was deze mooie vakantieweek ten    


